
”En nu is het klaar met de ’bloemetjes en bijtjes’ kunst”, verkondigde onze 

collega Ewald Klein Herenbrink op een -toch nog- mooie dag. En hij kwam met 

Frank Bouwmeester op de proppen: ontwerper en tatoeëerder van authentieke 

tekeningen voor op de huid. Reclameschilder van klassieke en handgeschilderde 

namen op winkelruiten. En, daar gaat het nu even om, gecertificeerd kunstenaar 

(o.a. Rietveldacademie achtergrond) voor het Custom Painting van motortanks, 

helmen en zijspannen. Allen met een eigen signatuur. 

Zo schilderde Bouwmeester begin 2014 de bevrijding van D-day, 6 juni 1944, naar 

eigen ontwerp op de motor van de eigenaar. ”Vraag mij niet hoe het hem lukte, 

maar de eigenaar staat met Poetin en de beschilderde motor op de foto”, aldus 

Frank Bouwmeester. Overigens een man met een hart van staal, euh, goud!

Niet voor watjes! Expositie Huid en Staal

Welkom!

Uitnodiging

Geef je op: claire@catapult.nl

Frank Bouwmeester 
bij Catapult creëert Hellendoorn

Expositie-borrel 18 maart 
vanaf 16.00 uur


